


VADER

groot in uw macht
onpeilbaar in uw wijsheid
vol liefde in uw keuze

laat mij, uw priester,
trouw zijn in de bediening
die ik heb aanvaard

en waardig het evangelie
van uw rijk verkondigen.

THEO SMEETS svd ‘

Teteringen, 31 januari
Peij, 17 april 1960

IN DANK AAN ALLEN DIE MIJ HEBBEN
BEGELEID MET HUN GEBED EN ZORG.



